Zondag 29 september, liturgie.

Welkom en mededelingen ouderling van dienst
Aanvangslied: Lied 30 uit ‘Zingenderwijs’, ( melodie Lied 680 uit liedboek )

1. Dit huis waarop de eerste dag
de week met U beginnen mag,
staat voor de eredienst gereed,
wij komen hier in lief en leed

2. Met hoop en met herinnering
wordt in dit huis van hout en steen
geloof gewekt, geloof gevoed
en liefde die ons leven doet

3. Op hoop van zegen bidden wij
dat Christus in ons midden zij.
Kom, help ons levende en kom
en maak ons tot uw heiligdom

Bemoediging en groet
Vervolg Lied 30 uit ‘Zingenderwijs’ vers 4
4. En laat het licht dat hier verschijnt
een levend licht voor ieder zijn
dat met ons meegaat en ons zegt
dat U ons leidt op onze weg.
Kyrié gebed
Gloria: Lied:150 vers 1 en 2
Voor het openen van de Bijbel: Zingen Lied: 333 (3 maal)
Lezen: Numeri 11: 24 t/m 29. NBV21
Lied: 107 uit “Zingenderwijs’, (melodie 823 uit liedboek)
1. Niet in tot steen gestolde woorden
niet in wat tot voorbij behoorde
spreekt U het hart aansprekend aan
Uw steen laat zich vernieuwd herhalen

om als een vuur in alle talen
met ons de toekomst aan te gaan.

Lezen: Marcus 9: 38 t/m 50. NBV21



Lied:107 uit ‘Zingenderwijs’ vers 2 (melodie 823 uit Liedboek)
2. Niet als geheim, of hoog verheven
niet als een spraak boven dit leven,
maar als een woord van alledag
Zo wilt U klinken in verhalen
als stem, die instemt te vertalen
wat ieder van ons worden mag.
Verkondiging
Lied: 838 vers 1,2en 3
Afkondigingen en collecte
Gebeden
Slotlied: 418 vers 1 en 2

Zegen: 3x gezongen Amen



